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Yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz 


ABD merkezli The Global Entrepreneurship and Development Institute, dijital çağda ön plana çıkan girişimcileri, “bir inovasyonu görebilecek vizyona ve onu pazara getirebilecek yeteneğe sahip kişiler” olarak tanımlıyor ve böylece startup ruhunu klasik anlamdaki girişimcilik- 


ten ayırıyor. Türkiye de, startup kültüründen etkilenen ülkeler arasında yerini almış durumda. 


Yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz. Yavaş; çünkü genç nüfusumuz bir avantaj olsa da, teknoloji temelli girişimcilik söz konusu olduğunda yeterince çevik davranamıyoruz, sınırları aşıp sesimizi dünyaya duyurmakta ve yabancı yatırım almakta güçlükler yaşıyoruz. Emin; çünkü akademi-sanayi iş birliği gelişiyor, bir kariyer hedefi olarak girişimcilik benimseniyor, melek yatırımcı ağları çoğalıyor, kuluçka merkezleri yaygınlaşıyor, startup yatırımları çeşitleniyor. 
Bunların yanı sıra, ülkemizde startup ekosisteminin oyuncuları hız, adaptasyon, kaynak bulma ve benzeri tüm sorunları aşmak için takdire şayan bir çaba sarf ediyorlar. Bunun en güzel örneklerinden biri, Mayıs ayında MediaMarkt Türkiye'nin, Avrupa'nın önde gelen girişimcilik yarışmalarından Retailtech Hub Programı'nı MediaMarkt Startup Challenge ile Almanya sınırlarının ötesine, İstanbul'a taşıması oldu. Bu etkinlik hakkındaki detaylar, startup dünyasından en son haberler, uzman görüşleri ve bu ekosistemde en çok karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sayfalarımızda. 
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Bilgi ve İletişim 


Teknolojileri Sektörü 201/7 Pazar Verileri 


4 BIN 701 


Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) 2012 yılından bu yana yürüttüğü ve son beş yıldır Deloitte ile birlikte standart bir kapsam ve metodoloji doğrultusunda sürdürdüğü Silgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri" çalışması kapsamında verilerine başvurulan şirket sayısı son beş yılda beş kat artarak 4 bin 701 oldu 


41.3MILYON 


MİLYAR TL 


TUBİSAD'ın açıkladığı 'Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 
2017 Yılı Pazar Verileri'ne 
göre, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 18,2'lik büyümeyle 
2017 yılında 116,9 milyar TL'lik 
hacme ulaştı 


/9.6 


MİLYAR TL 


Toplam sektör büyüklüğünün ikinci ana unsuru olan iletişim teknolojileri yüzde 17,8'lik büyümeyle 75,6 milyar TL'ye ulaştı. Alt kategorilerde; donanım 24,5 milyar TL'lik, elektronik haberleşme 51,1 milyar TL'lik büyüklüğü yakaladı 
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1.3 MILYAR 
DOLAR-.,... 


iletişim teknolojileri sektöründe toplam ihracat rakamı ABD doları bazında bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 1,3 milyar dolara ulaştı 


013 Bilgi ve iletişim 


teknolojileri sektöründe toplam ihracatın 898 milyon dolarlık kısmı yazılımdan geldi. Yazılım ihracatı geçen yıla oranla dolar bazında yüzde 13 büyüdü. Özellikle kurdaki artış ve ihracat odaklı politikaların da desteğiyle sektörün ihracatı son üç yılda dolar bazında iki katına çıktı. 


Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 18,9'luk büyüme ile 41,3 milyar TL'ye ulaşırken, bilgi teknolojilerinin alt kategorilerindeki büyüklüklerse; donanım alanında 16,0 milyar TL, yazılım alanında 18,8 milyar TL ve hizmet alanında 6,4 milyar TL'yi buldu 


128.000 


yılında sektörün toplam istihdamı 
128 bin Ka çıktı. Toplam 
istihdamda (karşılaştırılabilir büyüme olarak) yüzde 5'lik 

bir artış kaydedildi. Sektörün toplam istihdamının yüzde 69'u bilgi teknolojileri kategorisinde bulunuyor 


63 6 g 6 Rapora göre, 


teknokentlerde büyüme sürdü. 2017 
yılında teknokentlerde yaratılan ciro bir önceki yıla göre yüzde 36,6 oranında artarak 15,8 milyar TL'ye ulaştı. Bu verilerle teknokentlerde toplam sektör hacminin yüzde 14'ü oluşturuldu 


Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektörünün 2012 
yılından bu yana büyümesi yıllık 
ortalama yüzde 15 
olarak gerçekleşti ve bu süre boyunca sektör iki katı boyuta ulaştı 


Bilgi Teknolojileri kategorisinde, bir önceki yıla 

göre en yüksek büyüme yüzde 
29,1 ile hizmet kategorisinde gerçekleşti. Hizmet sektöründeki büyümeyi yüzde 
20,5 ile yazılım, yüzde 13,8 ile donanım sektörleri takip etti 


Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Sektörü 2017 Pazar Verileri raporuna göre, en fazla 
ihracat yüzde 63 
ile Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerine yapıldı 
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TÜRKİYE E-TiCARET 
PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 


2017 VERİLERİ 


büyüklüğe ulaştı 


> a 


atl 


TÜRKİYE'DE E-TİCARET 
2017 PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 
RAPORUNUN ALT KIRIMLARA GÖRE SONUÇLARI 


14,8 milyar TL 


Tatil-Seyahat (yüzde 47 yıllık büyüme) 


14,7 milyar TL 


Sadece Online Perakende (yüzde 31 yıllık büyüme) 


8,2 milyar TL 


Çok Kanallı Online Perakende (yüzde 32 yıllık büyüme) 


4,4 milyar TL 


Online Bahis (yüzde 39 yıllık büyüme) 


42.2 MILYAR TL 


TÜBİSAD'ın Deloitte ile birlikte hayata geçirdiği “Türkiye E-Ticaret 
2017 Pazar Büyüklüğü raporundaki verilere göre, Türkiye'de e-Ticaret 
sektörü 2017 yılında yüzde 37 oranında artış göstererek 42,2 milyar TLlik 


E-TİCARETİN TOPLAM PERAKENDE İÇİNDEKİ PAYI 


YAN 
TÜRKİYE 


149.8 “ 
GELİŞMİŞ 
ÜLKELER 
ORTALAMASI 


704.8 
GELİŞMEKTE 
OLAN ÜLKELER 
ORTALAMASI 
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KAPAK KONUSU 


Türkiye genç nüfusuyla dikkat çeken, ancak inovasyon ve 

startup kültürü içinde tüketici” konumundan üretici” konumuna geçişte gerektiği kadar çevik olamayan bir ülke. En son teknolojileri, yaratıcılık ve çözüm odaklılıkla buluşturan girişimcilik ruhunun beslenmesi, yerli-yabancı yatırımcıların cezbedilmesi, startup ekosisteminin ve ekonomisinin geliştirilmesi 

için neler yapmak gerektiğini görmek adına; önce resmin tamamını analiz ettik, ardından bu konuda uzman isimlere görüş ve önerilerini sorduk 
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Türkiye gelişmekte 
© olan, dinamik ve ye- 


niliklere açık bir ülke. 
En son teknolojilere adaptasyon yeteneğimiz genç nüfusumuzla bir araya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli bir iklim ortaya çıkıyor. Türkiye girişimcilik ekosistemini teknoloji ve internet temelli girişimleri odağına alarak takip eden ve analitik veriler sunan startups. 
watch'un raporuna göre, 2017 
yılındaki toplam yatırım tutarı 
100 milyon doları geçti ve böylece, Türkiye'nin girişimcilik tarihinde bir rekora imza atılmış oldu. Özel sermaye yatırımlarıyla beraber yatırımlar 177 


milyon doları geçti. Toplam 167 
girişime, ticaret sicil gazetesine kayıtlı yatırım gerçekleştirildi. 
2016 yılındaki toplam yatırımın 
şı milyon dolar olduğunu göz önüne alınca, yatırımlardaki rekor artış daha net anlaşılıyor. 
Bu başarı tablosunda; hem yatırımcıların startup'lara güveninin hem de girişimcilerin cesaret, bilgi ve öngörüsünün artmasının önemli etkisi var. Buna ilaveten, kuluçka merkezleri, hızlandırma projeleri ve hackathon etkinlikleri sayesinde startup'larla daha yakın ilişkiler kuran kurumların da, girişimlere yatırım oranının artarak yüzde 7,6'ya yükseldiğini görüyoruz. 
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Startup”ların girişimcilik ekosistemi içindeki yeri büyüyor 


Dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet alt yapısının ve iletişim başta olmak üzere teknolojinin birçok alanda hızla gelişmesi, girişimcilik 


modellerinde değişikliğe ne- 


den oldu. Hizmet sektörünün | internet mecrasına kayması, hız ve kişiselleştirme faktörlerinin önem kazanması, katma | 


baş rolü kaptı. Ağırlıklı olarak klasik yapıdaki KOBİ'lerden 


içinde, gücünü teknolojiden ve dinamizmden alarak fark yaratan, global ölçekte ses getirebilecek nitelikteki start- 


up'ların sayısı da, aldıkları yatırımlar da yıldan yıla artmaya | 


devam edeceğe benziyor. 


2017””de en fazla “FinTech girişimleri yatırım aldı 


Startups.watch tarafından 
hazırlanan Türkiye'nin 2017 
yılı girişimcilik karnesine 


göre en çok yatırım alan ve 


satışı gerçekleşen startup'lar, internet temelli olanlar veya yazılım firmaları. Startups. 


Startups.watch tarafından hazırlanan Türkiye'nin 2017 yılı 


girişimcilik karnesine göre, geçen senenin en fazla yatırım yapılan ilk üç alanı; 9,6 milyon dolarla 'emlak” 12,8 milyon dolarla “hizmet olarak yazılım' ve 18,6 milyon dolarla “FinTech ekosistemleri! oldu 


larla iyzico olarak sıralandı. 
- Kurumsal 


irketler özel girişim 


watch'un raporunda yer alan veriler; 2017'de gerçekleşen - erken seviye yatırımlarında 


değer ögesinin fiyat etkeninin © bir önceki yıla kıyasla yüzde 


önüne geçmesi gibi birçok de- | soz#likbir artış yaşandığını NM ei gişim, Türkiye'deki girişimci. / ve yıl içinde en fazla yatırım 


lik ekosistemini dönüştürdü. eldeedengirişimlerinsırasıy. 


ve startup denen girişimler © Ja ototrink, evtiko ve iyzico « olduğunu gösterdi. Büyüme e j Gen Oo sermayesi ve özel sermaye oluşan girişim ekosisteminin alanlarında ise Zirve Yazılım, | Ayrıca, Peak Games'in hisse- 
- Biletall ve Mikro Yazılımön “ plana çıkıyor. Yılın en fazla « yatırım yapılan ilk üç alanı; - 9,6 milyon dolarla “emlak”, 12,8 milyon dolarla hizmet olarak yazılım ve 18,6 milyon - dolarla FinTech ekosistemle- 
. ri olurken, en fazla yatırım “ alan beşgirişim;3,2 milyon - dolarla V-Count,3,7milyon 


© dolarla evtiko, 4,4 milyon dolarla ototrink ve 15 milyon do- 


yatırımlarına odaklandı 

2017'nin göze çarpan start up satışlarında ise şirket ve satış oranları şu şekilde ger- 


çekleşti: Adphorus (96100), Babil.com (96100), Hesap 


Kurdu (9618), Markafoni 
© ki Avrupa ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika 2017 Erken Dönem “ Yatırım Karşılaştırması'na lerinin bir bölümü Zynga'ya ( göre Türkiye; Birleşik Krallık, - Almanya, Fransa ve Isveç'in 


(26100), Panteon (96100), Siyonet (96100), tasit.com (96100). 


100 milyon dolar karşılığında 


satıldı. 2017 yılında kurumsal | lunmasada, Isviçre, Hollanda, - Belçika, Norveç, Finlandiya, - İspanya, İrlanda gibi önemli pital, Bluestein & Associates, o Avrupa ülkelerinin bulunduğu L Lig'in sonlarında 103 milyon 


şirketler de özel girişim yatrımlarına odaklandılar. Bu şirketler; Agito, Amadeus Ca- 


Boğaziçi Ventures, Demirö- 


ren Ventures, Growth Circuit | - Ventures, Idacapital, Logo | - dolarla Otelz.com, 4 milyon © Ventures ve Vostok Emerging Finance olarak raporda listelendi. 2017'de, sağlıklı 


bir ekosistemin bütün aşa- 


malarına yatırımlar yapıldı. 
ış milyon dolar C serisi yatı- 


- rım,ı74milyon dolar B serisi - yatırım, 23,3 milyondolar A 


7 ——7. serisi yatırım ve 46,5 milyon 
dolarlık tohum yatırımı ger- 
- çekleştirildi. Şirketler, 2017 yı- 


lında girişimlere yatırım yapmaya daha fazla ilgi gösterdi. 
2010 yılında 19 milyon dolar 
ile başlayan bu erken aşama fonlama miktarı 2017 yılında yüzde 7,6'lık kurumsal yatırım payıyla 103 milyon dolara ulaşmayı başardı. 


Global girişimcilik ekosisteminde 
Türkiye 
Girişimcilik açısından Türki- 
“ ye'nin dünyadaki yerine bak- 
- tığımızda da, ülkemizin hiç 


de kötü sayılamayacak bir konumda olduğunu görürüz. 
Startups.watciYun raporunda- 


bulunduğu Süper Lig'de bu- 


dolarlık yatırımla yer almayı 


Startups.watch'un raporuna göre, geçen yıl toplam 
167 girişime, ticaret sicil 
gazetesine kayıtlı yatırım gerçekleştirildi 
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© KAPAK KONUSU 


The Global Entrepreneurship and Development Institute “girişimci” (entrepreneur) dediğimiz iş insanlarını bilindik KOBİ sahiplerinden ayırarak; “Bir inovasyonu görebilecek vizyona ve onu pazara getirebilecek yeteneğe sahip kişi” olarak tanımlıyor 


başarmış durumda. 


Küresel 
Girişimcilik 
Endeksinde 12 
sıra geriledik 

ABD merkezli The Global Ent- 


repreneurship and Development Institute (GEDI) tara- 


fından, 137 ülke verileri analiz 


Girişimcilik Endeksi listesinde 


(The Global Entrepreneurship 


sırada olan Türkiye, bu yılki sonuçlara göre, girişimcilik 


bulunuyor. Bu yıl ABD'nin 


zirvede olduğu listenin ikinci 


Küresel 
Girişimcilik 
Endeksi'ne göre ülke sıralaması 
(2018) 


1. ABD 

2. İsviçre 

3. Kanada 

4. Birleşik Krallık 
5. Avustralya 

6. Danimarka 

Z İzlanda 

8. İrlanda 

9. İsveç 

10. Fransa 


37 Türkiye 
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sırasında İsviçre, üçüncü SI- | rasında ise Kanada var. Bizde - henüz startup ile klasik KOBİ - tipi girişimler arasında belir- 
- gin bir ayrım yapılmasa ve - bu yönde ciddi bir ölçümle- 
- meye gidilmese de, GEDİ “gi rişimci” diye adlandırdığımız. 
- kimseleri mahalleye dükkân ii açan esnaftan ayırarak şu edilerek hazırlanan Küresel © tanımlamayı yapıyor: “Girişimci (entrepreneur) birino- 
> 1 SNP o vasyonu görebilecekvizyona Index) dört yıl önce 25'inci | ve onu pazara getirebilecek yeteneğe sahip kişidir.” Ve i - Küresel Girişimcilik İndekperformansıyla 37'nci sırada | debu bakış açısı dikkate | alınarak, girişimciliğin hem - kalitesi hem de yaygınlığı ve derinliği ölçümlenerek hazır- 
- lanıyor. 


Türkiye?de o startup 


ekosistemi nasıl 


geliştirilir? | 
- Küresel Girişimcilik indek- 
- si'ndesondörtyıldaızsıra. 
 gerilediğimiz gerçeğiyle 
“ yüzleştiğimize göre, geriye “Türkiye'de -GEDİ'nin yaptı- 
“ ğı tanıma uyan- girişimciler nasıl desteklenebilir, ülkemizin startup ekosistemi nasıl geliştirilir?” diye sormamız - ve yanıtlar aramamız gereki- 
- yor. Genelresme bakıldığında - bu ekosistemin gelişiminin - önündeki sorunlardan biri olarak “yazılımcı sayısının - azlığı dikkati çekiyor. Ülke - verileri, startup ekosistemi 


için büyük öneme sahip olan yazılımcıların Türkiye'de sayıca yetersiz olduğuna işaret ediyor. Avrupa'da en çok yatırım alan Birleşik Krallık ve Almanya'da 800 binin üzerinde yazılımcı var, Türkiye'de ise bu sayı 123 bin 
civarında. Türkiye'de her 1 
milyon kişiye 2 bin yazılımcı düşerken, İsveç, Hollanda ve İsviçre'de bu rakam 18 bin, İrlanda'da ise 15 bin. Bunun yanı sıra, her ne kadar genç bir nüfusumuz olsa da, girişimcilik alanında gerektiği kadar hızlı bir gelişim kat edebildiğimiz söylenemez. 
Dünyanın hızına uyum sağlama kabiliyetinin reflekse dönüşmesi, girişimciliğin bir kültür olarak benimsenmesine, okullarda tohumlarının atılmasına, bir kariyer hedefi olarak görülmesine bağlı. Ayrıca, ülke olarak daha fazla sayıda katma değeri yüksek startup çıkartmamız gerekiyor. Yatırım tarafında da, sektörü yeterince besleyecek bir yatırımcı ilgisi henüz elde edilebilmiş değil. Bunda elbette, coğrafi konumun neden olduğu sorunların da etkisi büyük. 


Yukarıda sayılan olumsuz- 


lukların hiçbiri, ülkemiz açısından aşılamayacak engeller değil. Peki, ama ne yapmak gerekir? Bu sorunun yanıtını Türkiye'deki startup ekosisteminin önemli isimlerine 


- sorduk. Son yıllardaki gelişi- 


me dair değerlendirmelerini, 


tespit ettikleri problemleri, - çözüm önerilerini ve girişim- 
- cilik ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni projelerini “ anlattılar 


Murat Peksavaş - TÜSİAD 
* Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Başkanı 


“Yenilikçi düşünme, 


. sorgulama ve çözüm üretme kültürünü 


yerleşmesine 


ihtiyacımız var” 


Son yıllarda, girişimciliği destekle- 


yen üniversitelerin her geçen gün 


© artması, üniversite-sanayi iş birliği- e nin gelişmesi, melek yatırımcıların 


faaliyet gösterdikleri akredite 


- ağların çoğalması, ortak çalışma “ alanlarının ve kuluçka merkezle- 


rinin yaygınlaşması, girişimcilere 


- yapılan yatırımların çeşitlenmesi, — bizleri ekosistemin gelişimi açısın- 
- dan heyecanlandıran gelişmeler. 


Ancak sistemin yurt dışındaki gelişim hızını yakalaması için bütüncül 


- birbakışaçısına ihtiyacımız var. Bu konudagirişimci dostu yasal ze- 


min ve finansmana erişimin önemi 


— elbetteki yadsınamaz ancak giri- 
- şimciliğin bir kültür, bir etkileşim , meselesi olduğunu akıldan hiç 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


çıkarmamak gerekiyor. Türkiye'de her şeyden önce yenilikçi düşünme, sorgulama, çözüm üretme kültürünün yerleşmesine ve özel sektör, sivil toplum ve kamunun iş birliği içerisinde hareket etmesine ihtiyacımız var. Unutmamalıyız ki, daha kararlı ve bütünleşik adımlar atmadığımız her an, öncü ekosistemlerle aramızdaki uçurum derinleşiyor. Bunu, 130'dan fazla ülkenin değerlendirildiği Küresel Girişimcilik Endeksi raporunda dört yıl önce 25'inci sıradayken bugün 37'nci sırada bulunmamız- dan okumamız gerekiyor. TÜSİAD 
olarak girişimcilik konusunu 360 
derecelik bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Türkiye'de girişimcilik alanındaki rekabet gücünün artırılması amacıyla bir yandan genç girişimciliğini ve yenilikçi girişimleri, diğer yandan kurumların girişimcilik dönüşümünü desteklemeye yönelik çalışmalar 


yürütüyor ve ekosistemin gelişimi- 


ne yönelik projeler geliştiriyoruz. 
Başkanlığını üstlendiğim Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu bünyesinde Mayıs 2017'den bu yana girişimcilik ekosisteminden 


paydaşlarımızla beraber yoğun bir | 


çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede, şu ana kadar girişimcilerden yatırımcılara, akademisyenlerden VC'lere 40'ı aşkın uzmanla, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini iyileştirmek için dünyadaki uygulamaları inceledik. Kuvvetli yanlarımızla ihtiyaçlarımızı tespit ettik 


ve somut öneriler hazırladık. Diğer 


strateji kâğıtlarından farklı olarak bu önerilerin her birini projelendirdik ve başlamaya hazır duruma getirdik. Türkiye'nin Girişimcilik Dönüşümü projesi ile girişimcilik ekosistemimizi, dünyaya çözüm üreten girişimleri barındıran, unicorn'lar çıkartan, küresel eko- 


sistemlerle güçlü bağlantıları olan vefon çeşitliliği sağlayabilen bir | 


noktaya ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Bu çerçevede teknoloji temelli girişimcilerin desteklenmesin- den girişimci dostu hukuki ve idari altyapının oluşturulmasına, 


eğitim ve mentorluk imkânlarının 


artırılmasından ortak çalışma alanlarının yaygınlaştırılmasına kadar ekosistemin gelişmesi ve derinleşmesine yönelik 22 proje önerimiz bulunuyor. İhtiyacımız, projelerin hayata geçmesi için kamu dahil tüm paydaşlar ile ekosistem oyuncularının iş birliği içinde çalışması. 
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Sina Afra - Girişimcilik Vakfı > Yönetim Kurulu Başkanı 


“Gençlerin 


fikirlerini özgürce ve özgüvenle 


belirtebilecekleri 


. alanların yaratılması 
- gerekiyor 


Girişimcilik kültürünün topluma yayılması ve girişimciliğin bir 


kariyer yolu olarak benimsenmesi kısa sürede olabilecek bir gelişme 


değil. Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin son beş senede bir hayli değiştiğini gördük. Son dönemde yabancıların yatırımcı olarak büyük bir ölçüde geri çekildiğini ve kapanan girişimlerin 


sayısının arttığını görsek de; tüm bu olumsuz seyreden tabloya rağmen gençlerin giderek daha 


fazla girişim kurduğuna şahit olu- 


yoruz. Bu gayet umut verici. Ben yabancı yatırımcının da yeniden geri geleceğini düşünüyorum. 
Yabancı yatırımcı geri geldiğinde bu sefer çok daha geniş bir girişimci ve girişim yelpazesiyle karşılaşacak. Özellikle kıt imkân- 


larla işini ayağa kaldırmış ve daha | 


önemlisi ayakta tutmayı başarmış bir girişimci nesli yetişiyor. 
Ülkemizdeki girişimcilik ekonomisinin gelişmesi işte bu hevesli, meraklı ve çalışkan gençlerin elinde. Biz, Türkiye'de girişimcilik kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen Girişimcilik Vakfı olarak, genç fikirleri profesyonellerle buluşturmayı misyon edindik. 
Ülkemizde güçlü bir girişimcilik ekosistemi yaratmanın önkoşulu bu gençlere, fikirlerini özgürce ve özgüvenle belirtebilecekleri alanların yaratılması. Ülkece genç nüfus bakımından sahip olduğumuz bu avantajlı konumu iş dünyasının desteğiyle somut gelişmelere çevirebiliriz. Gençlerin birbirinden değerli fikirlerini doğru ifade etmesine, şartları doğru analiz etmesine ve bir iş modeli geliştirmesine yardımcı 


olan uzun soluklu ve sürdürülebi- 


lir projeler Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin hızlanması için itici güç olacaktır. 


Burak Büyükdemir - Etohum Kurucusu 


“Yeni çözümler ortaya koyamayan girişimler yatırım bulma konusunda risk altında” 


Girişimcilik Türkiye'de her geçen yıl daha fazla öğreniliyor ve anlaşılıyor. Özellikle son yıllarda girişimcilik konusunda bir hareketlenme olduğu doğru. Türkiye gibi büyük bir ekonomide bu tür hareketlenmeler çok doğal. Ancak daha büyük bir ivmeye ihtiyacımız var. Çok daha hızlı hareket etmemiz ve katma değeri yüksek girişimler çıkartmamız gerekiyor. 
Önümüzdeki yıllarda sadece 

ülke içinde değil, tüm dünyada başarılı olabilecek girişimlerimizin sayısını artırmamız gerekiyor. 
Bunlara'katma değeri yüksek' veya yüksek etkili" girişimler diyebiliriz. Türkiye genç bir nüfusa ve içerisinde fırsatlar bulunduran bir yapıya sahip. Ancak dijital girişimcilik noktasında daha yolun başında olduğumuzu söyleyebiliriz. Girişimcilik bir kültürdür. 
Biz bu kültürün tohumlarını yeni yeni atmaya başlıyoruz. Başarılı ve dünyada ses getiren girişimleri yeni yeni çıkartmaya başlıyoruz. 
Bu anlamda önümüzde gidecek daha çok yolumuz olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle, yaratıcılıkla beslenmeyen ve yeni çözümler 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ortaya koyamayan girişimlerin yatırım bulma konusunda risk altında olduğunu söylemeliyim. 
Girişimcilerin her şeyden önce girişimcilik piyasasını kısa yoldan para kazandıran bir araç olarak görmemeleri gerekiyor. Uygulanabilir iş modeli olmayan, müşteri memnuniyetini sağlayamayan girişimlerin yatırım bulabilmeleri çok zor. Yatırım için son dönemde en dikkat çekici sektörler olarak da yapay zekâ, blockchain, mobil, sağlık, enerji ve tarım sektörlerindeki girişimler ilgimizi çekiyor. 
Son beş seneye bakarsak aslında ekosistemimizde inanılmaz bir gelişme olduğunu görebiliriz. 
Dünyada başarılı şirketler kurmak için sadece teknoloji sektöründe değil diğer alanlarda da bu konuda tecrübeli girişimcilere ve 


çapında başarılı olmuş markamız yok. Bu teknoloji alanına da yansıyor. Önümüzdeki yıllarda girişimcilerimizin sadece yerel pazara değil diğer ülkelere de odaklanacaklarını ve yurt dışında yayılacaklarını düşünüyorum. 
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. Mehru Aygül - Türkiye Girişimcilik « Vakfı Genel Müdürü 


- “Türkiye'de yeterli 

- sayıda yatırımcı 

- kurum ya da isim 

- bulunmuyor” 

Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için temelde bir 

- zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız 


var. Ekosistemin parçası olan tüm 


© paydaşlarda bu dönüşümün yayöneticilere ihtiyacımız var. Dikkat edersek Türkiye'den çıkarak dünya | 


şanması gerekiyor. Paydaşlardan 


kastettiğim ise gençler, yatırımcılar - vesivil toplum alanında faaliyet 

- gösteren kurumlar. Biz Girişimcilik © Vakfı'nı kurduğumuzda önce- 


likli hedefimizi gençler olarak 


> belirledik. Çünkü Türkiye'deki 

- ekosistemin kilit oyuncularının 

- onlarolduğunubiliyoruz. Bu denli 

- dinamik bir alanda gençlerin ola- 

© bildiğince erken dönemde girişim- 
© cilikekosistemineadım atmaları 

- gerektiğineinanıyoruz. Ne yazık ki - henüzgirişimcilik kültürünü aşıla- 

- yan, öğreten bir üniversite eğitimi 

© kültürümüz yok. Bu noktada da 

- işsivil topluma düşüyor. Girişim- 

> cilik Vakfı kurulduğundan beri, 

- girişimciliği bir kariyer yolu olarak 

- gören gençlerin sayısı önemli 


derecede artış gösterdi. Gençlerin 


kendilerini ifade edebildikleri ve - hayallerini gerçekleştirebilecek- 
- leribir platform oluşturmazsak 

- ekosistemin degelişmesini bek- 

© leyemeyiz. Diğer paydaş ise daha 


önce belirttiğim gibi yatırımcılar. 
Türkiye'de yeterli sayıda yatırımcı kurum ya da isim bulunmuyor. Bu sayının artış göstermesi gerekiyor. 
Başarılı girişimler arttıkça çok daha fazla yatırımcının ilgisi bu alana çekilecektir. Yani aslında girişimcilik dediğimiz şey tüm paydaşların birbirini beslemesiyle gelişecek bir ekosistem. Biz buna inandığımız için Girişimcilik Vakfı'nda da”give-back” kültürü olarak isimlendirdiğimiz, bir nevi “öğrendiğin, deneyimlediğin her şeyi mutlaka paylaş”felsefesini gençlere aşılıyoruz. 


Elif Coşkunkan - Etohum Yönetici Ortağı 


“Ülkemizde startup 
Li e e ekosisteminin daha 
Li e e hızlı gelişmesini istiyorsak, kendi sınırlarımızın dışına çıkmalıyız! 
Türkiye'de internet şirketlerinin oluşturduğu startup ekosistemi her yıl büyümeye devam ediyor. 
Ancak startup'lara yapılan top- 


lam yatırım tutarı hala istenen seviyenin çok uzağında. Daha çok 


© girişimin kurulması, bu girişimlerin 


yatırımla buluşması ve küresel ölçeğe ulaşması ve yüksek katma değer yaratan şirketler haline gelmeleri için daha çok çalışmak gerekiyor. Bölgesel sorunlardan ötürü yabancı yatırımcının ilgisini çekmek, girişimler için hiç kolay değil. Bunu düzeltmek ve yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek için çalışmalıyız. Bunun karşın ülkemizdeki kurumsal şirketlerin ve melek yatırımcıların konuya ilgisi sevindirici. Bu ilgi kitlesel fonlamayla ve VC, CVC sayılarının artmasıyla yatırıma dönüşerek somutlaşmalı. 
Teknoloji her alanda yatırımcılara fırsatlar sunuyor. Gerçek bir problemi teknolojisiyle çözüme ulaştıran, erken aşamada müşteri veya kullanıcı kazanabilmiş, hızlı ölçeklenebilecek girişimler hangi sektörde olursa olsun daha hızlı yatırıma sahip oluyor. Dünya genelinde ise blockchain ve yapay zekâ yatırımları önümüzdeki yıllarda tüm sektörlerde taşları yerinden oynatacak gibi gözüküyor. 
Eğer ülkemizde bu ekosistemin daha hızlı gelişmesini istiyorsak kendi sınırlarımızın dışına çıkmalı ve bölgedeki tüm yetenekleri ülkemize kazandırmalıyız. Girişim sayısını ve kalitesini bu şekilde artırıp Türkiye'yi, özellikle İstanbul'u yatırımcılar için de daha cazip hale getirebiliriz. Yatırım alan girişimler 


- buradan dünyaya açılabilir ve 


küresel ölçekteki değerli şirketlerin ülke ekonomisine katkı yapmasını sağlayabiliriz. Her yıl Startup Turkey ve Startup İstanbul'u bu vizyonla yapıyor ve 100 ülkeden 60 
binin üzerinde girişim başvurusu arasından seçtiğimiz en iyi girişimleri yatırımcılarla buluşturmak için İstanbul'da bir araya getiriyoruz. 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


0850 222 5 666 
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MEDIAMARKT 
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| | Challenge 


MEDIAMARKT 
TÜRKİYE İLE 
GİRİŞİMCİLER 
AVRUPA 
YOLUNDA! 


maralı elektronik perakende- o Saturn Retail Group ve Plug&Play işbircisi olarak, tecrübesini sürekli ( liğiyle Münih şehrinde hayata geçirilen inovasyona dönüştüren MediaMarkt, ( Retailtech Hub hızlandırma programı, bu perakende sektöründe fark yaratacak ( yıl MediaMarkt Türkiye'nin gerçekleştirinovatif fikir ve uygulamaları hayata (diği MediaMarkt Startup Challenge ile geçirmek üzere Türkiye'deki girişim- ( ilk olarak Almanya sınırlarının dışına cilerle MediaMarkt Startup Challenge (o taşındı. 


© Avrupa'nın açık ara bir nu- projesinde bir araya geldi. MediaMarkt 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5o yıllık birikimiyle, 14 ülkede hizmet veren MediaMarkt-Saturn Retail Group'a bağlı olan MediaMarkt Türkiye, en son teknolojilerin kullanıldığı, geleceğin perakende deneyiminde fark yaratacak ilk üç girişimi, 7 Mayıs'ta gerçekleştirdiği MediaMarkt Startup Ghallenge yarışmasıyla belirledi. 


Kısa sürede 60'ın üzerinde başvuru MediaMarkt ve Retailtech Hub'ın yanı sıra Tekzen tarafından desteklenen, Hackguarters tarafından yürütülen proje kapsamında alınan 60'1n üzerinde başvuru arasından ilk üç girişimi seçen jüride; MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, MediaMarktSaturn İnovasyon- dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Wild, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, NETAŞ CEO'su Müjdat Altay, Retailtech Hub Genel Müdürü Thorsten Marguardt ve Hackguarters Kurucusu Kaan Akın yer aldı. 


Birinci, Münih yolcusu! 

Birinci seçilen girişim, Retailtech Hub Programr'nın 2018 Haziran ayında Mürnite düzenlenecek final sunumlarına katılım hakkı kazanarak girişimini Almanya'nın önde gelen perakendeci- 


lerinden LidI, Kaufland ve Aachener Grundvermögene sunma şansı elde etti. İlk üç sırada yer alan girişimlerin geliştirdikleri fikirler, MediaMarkt Türkiye ve Tekzen mağazalarında uygun olmaları durumunda pilot olarak uygulanacak. 
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Yabancı 


tonlardan gelecek yatırımlar kritik öneme sahip 


Girişimcilik ekosistemindeki gelişmeler ileriye dönük olarak umut verici, ancak bizim gibi genç nüfusunun güçlü olduğu bir ülke için yeterli değil. Kurumsal şirketlerin kurumsal girişim sermayesi kurarak, özel yatırımcıların ise büyüme fonları yaratarak bu oyuna katılmaları gerekiyor. Aksi takdirde birçok girişim hızlı büyüme yakalayamadan kapanacak. Bu nedenle, girişimlerin büyük kitlelere ulaşmasını sağlayacak fonlar açısından yabancı fonlardan gelecek yatırımlar kritik önem taşıyor 


( İhsan Elgin - Core Strateji Kurucusu 


Yüksek etki veya yenilik bazlı 

olarak nitelendirdiğimiz yeni dönem girişimciliğinde, genelde bir girişimin hedefi belli bir büyüklüğe oluşunca hisselerinin satışını yaparak çıkış yapmaktır. Zaman zaman halka açılma da bir hedef olarak gösterilse de şimdilik bu yolda giden çok örneğe rastlayamıyoruz. Bir girişimin şirketini satacak seviyeye gelmesi için ya onu satın alacak kuruma doğrudan fonksiyonel bir katkısı olması ya da belli bir ciroya gelerek satın alacak kişiye/orga- nizasyona para kazandıracak olması gerekir. 
Genelde, bahsettiğim bu ikinci opsiyon hedeflenir ve bunun için en önemli koşul büyük bir pazara ulaşmaktır. 


Büyük bir pazara ulaşmanın bir numaralı kuralı ise ciddi tutarda yatırım 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almaktır. Bir girişim kritik kitlelere erken seviye yatırım tutarlarıyla ulaşabilir, ancak milyonlarla ifade edilen daha büyük kitlelere ulaşmak için büyük pazarlama tutarları gerekir. Bu ölçekteki yatırım tutarlarına da erken seviye yatırımı yapan yatırımcılarla ulaşmak pek mümkün değildir. Ülkemizdeki girişimcilik dünyasının erken dönemle- 


2010-2016 YTD - WVESTMENTS AYD GLUARTERLY FUNDS SOLRLE COMFAR'S 


rinde bu yatırımlara ulaşmak biraz daha mümkündü, ama 

bugünlerde artan girişim rekabeti sebebiyle bunun olası 

olduğunu söylemek gerçekçi 

olmaz. 


Büyüme fonu alternatifleri az sayıda 


Esas soru; Türkiye ekosistemindeki mevcut yatırım fon- 


larıyla bunu gerçekleştirebilir miyiz? Ne yazık ki cevabım “çok zor” olacak. Ülkemizde her ne kadar başarılı erken seviye fonları ve ileri seviye özel fonlar (private eguity) olsa da büyüme fonları konusunda birkaç yabancı fonun Türkiye ofisi dışımda başka bir alternatifimiz bulunmuyor. Alternatiflerin az olması ise çoğu girişimin bu fonlar- 


” Bn si 
N Güve sö y ” e a « star €r varr dn Tas ökk ves Car 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Grafik 1 - Yerli ve yabancı yatırımların/yatırımcıların kaynaklar açısından üç aylık dönemlere göre karşılaştırması (2010-2016) 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dan yararlanma ihtimalini düşürüyor. Bu durumda tek çözüm yabancı yatırımcıların ilgisini çekmek ve onlardan yatırım almak oluyor. Bu konuda hem girişimcilere hem de yerli yatırımcılara iş düşüyor. Yerli yatırımcılarımızın yabancı yatırımcılarla iyi ilişkiler kurması ve girişimlerine bu yatırımları getirmesi de onlardan beklentilerimiz arasında. 


Günümüze kadar yatırım alanında neler olduğuna bakacak olursak; yabancı yatırımcıdan yatırım alma konusunda Türkiye girişimcilik ekosisteminin analizini yaparken geçmişten günümüze gelen zaman haritası içinde bir değerlendirme yapmak daha doğru olur. Startups. 
watch verilerine göre 2010 
yılı ilk çeyreğiyle birlikte yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha çok ilgi göstermeye ve ülkemizdeki girişimlere yatırım yapmaya başladığı görülüyor. Startups.watch'un hazırladığı grafik (Grafik no.l - yabancı yatırımcılar kırmızı, yerli yatırımcılar turuncu renkte), 2010 yılı ilk çeyrekten başlayarak 
2016 yılı ikinci çeyreğe 
kadar ülkemizdeki startup yatırımlarını (VC/private eguity) gösteriyor. Bu yatırımcılar arasında 


Tiger Global, Hummingbird, Amazon NV Investments, Endeavor Catalyst, Ribbit Capital, 500 Startups, Wamda Capital ve Middle East Venture Partners yer alıyor. 
2010 ve 2011 yılı nispeten 
sakin bir grafik çizse de 
2012 yılı ile birlikte yabancı 
yatırımların hareketlenmeye başladığı görülüyor. 2012 yılı üçüncü çeyreğinde grafiğin birden yükselmesinin nedeni ise General Atlantic'in (özel sermaye şirketi) ve Endeavor Catalyst'in (co-investor ve küçük yatırımcı) Türkiye internet sektörünün gururu olarak görülen Yemek 
Sepeti'ne yapmış olduğu 44 
milyon dolar değerindeki yatırım. 


En çok 2017 yılında yabancı yatırım alındı 


Türkiye Startup ekosistemi hem girişimler ve yatırımcılar hem de bu ortamı yaratan destek mekanizmaları ve diğer oyuncular açısından her geçen yıl büyüyor. Startups.watch son verilerine göre 2017 yılı 167 girişime 111.2 milyon dolar yatırımla tamamlanmış oldu. Bu tutar 
2010 yılı toplam yatırım tutarı 
olan 19 milyon doların yaklaşık altı katı olup Türkiye'nin tarihinde bir rekor olarak karşımıza çıkıyor. 2017 yılı toplam yatırımın 34,4 milyon dolarlık bölümü yabancı yatırımcılardan gelen tutarı 


ihsan Elgin 


temsil ediyor. Türkiye'nin son beş yılda aldığı yabancı yatırım tutarlarına bakıldığında ise; 2014 yılında 5,8 milyon dolar, 2015 yılında 25,8 milyon dolar, 2016 yılında 14,1 milyon dolar, 2017'de 34,4 milyon dolar ve 2018 ilk çeyreğinde ise toplamda 8,2 milyon dolar yabancı yatırım aldığı görülüyor. Bu rakamlara göre, 2017 
yılı son beş yılın en başarılı yılı olarak kabul edilebilir. 
2018 yılı erken dönem yatırımları arasında pazarlama teknolojisi sunan SAAS girişimi Insider (Seguoia Capital India) ve Facebook, Instagram ve Letgo gibi sosyal ağlar üzerinden güvenli alım satım yapma kolaylığı sunan e-ticaret sağlayıcısı Paym. 

es yer alıyor. Dijital deneyim platformu Insider'ın Seguola Gapital India'dan almış olduğu bu ciddi yatırım, 

2018 için yaşanan en güzel 
gelişmelerden biri. Bu yatırım 
ile Insider, hissedarlarına 99 
kat gibi rekor bir çıkış imkânı yarattı. 


Yatırımlar açısından, yine Startups.watcivun verilerine bakarak geçmiş diğer yılları incelediğimizde (bkz. s5. 16, Grafik no.2 - yabancı yatırım- 


cılar kırmızı, yerli yatırımcılar pembe renkte); 2014 yılı yatırımcılar ve yatırım yaptıkları dikeylere bakıldığında Ribbit Capitalın Paraşüt'e yapmış olduğu çekirdek yatırım, Pahicle Invest'in sanal POS ve pazar yeri girişimi İyzico'ya ve 500 Startups'ın sosyal iletişim ağı girişimi Connected2me'ye yapmış olduğu yatırımlar ön plana çıkıyor. 2015 yılında STC Ventures”ın Modanisa'ya, insanların başkalarının evlerini otel odaları gibi kiralayıp kalmalarına olanak sağlayan ABD merkezli Home Away'in Türkiye'deki örneği Hemen Kiralık'a, Howzat Partners'ın Otelz.com'a ve Ribbit Capital'ın yeniden Paraşüt'e yatırımı da dikkat çekiyor. 


2016 yılında yabancı yatırımcılardan yatırım alan girişimler ise şu şekilde; Middle East Venture Partners (VC) ve Saned Partners'dan (VG) yatırım alan araba paylaşım hizmeti Volt, Hummingbird (VG) ve Addventure'dan (VG) yatırım alan temizlik, tadilat, nakliyat gibi farklı kategorilerde hizmet sunan girişim Armut, East Ventures'dan yatırım alan 


pa 
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Zebramo, Wamda ve Add-Venture'dan yatırım alan kullanıcıların taleplerine yönelik ürünlerin lojistiğini sağlayan Kapgel, Wamda Capital'dan yatırım alan Insider, Esor Investment'tan yatırım alan bankalar için nakit yönetimi çözümü sunan PlusOneMinusOne (fintek), B-To“VV Partners, A Ventures, Rocket Internet Capital Partners ve Global Founders Capital'dan yatırım alan Evtiko, BIC Angel Investments Protos Venture Capital ve Enern'den yatırım alan güzellik salonları gibi hizmet veren yerlerden kolay randevu alma hizmeti sunan Kolay Randevu (SaaS), STC Ventures ve Wamda Capitalin muhafazakâr moda sitesi olarak hizmet veren girişim Modanisa. Diğer 


2014 


2016 


nı YwESİOrE 


yandan e-defter girişimi Paraşüt seneyi boş geçirmemiş ve DCP - Diffusion Capital Partners (VC), 500 Istanbul (VG), Revo Capital (VC), Ribbit Capital'dan (VC) yatırım almış. 2016 yılı işlem sayısı ve aktif yabancı yatırımcı sayısı açısından en hareketli yıl olduğunu söyleyebiliriz. 


2017 yılının ön plana 
çıkan yatırımları 


2017 yılında yabancı yatırımcıların yatırım yaptığı girişimler ve alanlar incelendiğinde ise; Beenos ve DG Incubatior'ın ikinci el pazar yeri girişimi Zebramo'ya (pazaryeri), Frontier Car Group kurumsal girişim sermayesinin kolay araba satma girişimi Ototrink'e (otomobil teknolojileri), Howzat Partners”ın ön ödemesiz otel rezervasyon platformu Otelz. 
com'a (seyahat), Ticket, Ida Ca- 


$10.7M 
$82M 
2017 2018-01 
B Lois imesters 


Grafik 2 - Yerli ve yabancı yatırımcıların yıllara göre dağılımı 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pital girişim sermayesi ve Capria yatırım şirketinin binaların enerji tüketimini yönetmelerini sağlayan Reengen'e (Saas, IoT-M2M/), girişim sermayesi Esor Investments'ın küçük/ büyük manav ya da marketlerin online olmasını sağlayan Marketyo'ya (PaaS), Pasha Holding'ten çekirdek girişim alan şeffaf plaklarla ortodonti tedavisi sunan Orthero'ya (sağlık teknolojileri), B-ToV Partners, Global Founders Capital ve Rocket Internet Capital Partners'ın ev satış hizmeti veren Evtiko (emlak teknolojileri) ve 500 Startups ve Wamda Capital'ın Insider'a yaptığı yatırım ön plana çıkıyor. 


Son beş yılda en çok yabancı yatırım alan sektörler 


2018 ilk çeyreğinde SaaS, 
pazarlama teknolojileri ve e-ticaret sağlayıcılığı alanında çalışan girişimler yabancı yatırım fonlarından erken dönem yatırım aldı. 2014 ve 2017 
yılları arasında ise pazaryeri, otomobil teknolojileri, SaaS, sağlık teknolojileri, pazarlama teknolojileri, finansal teknolojiler gibi dikeyler yabancı yatırımcıların en çok ilgisini çeken alanlar oldu. Özetle, tüm bu gelişmeler ileriye dönük olarak umut verici, ancak bizim gibi genç nüfusunun güçlü olduğu bir ülke için kesinlikle yeterli değil. Türkiye girişimcilik ekosistemi her geçen gün gelişmekte olsa 


bile, kurumsal şirketlerin kurumsal girişim sermayesi kurarak, özel yatırımcıların ise büyüme fonları yaratarak bu oyuna katılmaları kritik önem taşıyor. Aksi takdirde girişimlerimizin ölçeklemesi çok zor olacak, birçok girişim hızlı büyüme yakalayamadan kapanacak. Bu nedenle, girişimlerin büyük kitlelere ulaşmasını sağlayacak fonlar açısından yabancı fonlardan gelecek yatırımlar kritik önem taşıyor. 


Yurt dışından yatırım almak isteyen girişimcilere tavsiyeler: 


Her zaman büyük düşünün. Türkiye'nin büyüklüğüne aldanmayın ve bunu global pazarlardan önce-Ki iyi bir test pazarı fırsatı olarak değerlendirin. 


Ölçeklenebilir iş modelini oturttuğunuzu ve uyguladığınızı gösteren KPI'lara ulaşmanız şart. Satış ciro büyüme hızınızın, yatırım ve giderlerin artma hızından daha büyük olduğu ve müşteri yaşam boyu değeri, müşteri edinme maliyeti metriklerinin çalıştığını ispatlamanız gerekli. 


Uluslararası ölçekte go-to market (pazara giriş) stratejisinin net olması gerekiyor. Türkiye'nin dışında çözümünüze nerede ve neden ihtiyaç olduğunuzu anlatabilmeniz önemli. 


En önemlisi de, uluslararası çapta iş yapabilecek güçlü bir takıma sahip olduğunuzu ispatlamanız gerekli. 
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“Startup 


Challenge'ı geleneksel hale getirmek istiyoruz! 


MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, perakende sektörünün yararlanabileceği girişimlerin ödüllendirildiği Startup Challenge projesini ve şirketin dijitalleşme ve inovasyon hedeflerini anlattı. Girişimleri desteklemenin önemine değinen Gökyıldırım, Startup Challenge projesini önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti 


Bize biraz 
Startup 
Challenge 


projesini anlatabilir misiniz? 

MediaMarkt olarak 50 
yılı aşkın tecrübemizle elektronik perakende sektöründe ilkleri hayata geçirme vizyonuyla faaliyetlerimize devam ediyoruz ve bu hedef doğrultusunda sektörümüze yenilikçi projeler kazandırıyoruz. Bu anlayıştan yola çıkarak girişim ekosistemine katkı sağlamak için neler yapabiliriz diye bir planlama yaptık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda ülkemizde perakende sektöründeki girişimler konusunda önemli bir potansiyel olduğunu gördük. MediaMarkt olarak bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve sektörümüzün yararlanabileceği girişimleri ödüllendirmek için MediaMarkt Startup Challenge projesini hayata geçirdik. 


Yenal Gökyıldırım - MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı 


Startup Challenge perakende sektörü için nasıl bir önem arz ediyor? 
“Perakendeyi bilen girişimciler arıyoruz” diyerek başlattığımız projemizin önümüzdeki dönemde de hem perakende sektörüne hem de girişim ekosistemine önemli katkıları olacagını düşünüyoruz. Media-Markt Startup Challenge ile perakende sektöründe fark yaratan ve sektörün gelişimine katkı sağlayan girişimleri bulmayı hedef liyoruz. Proje kapsamında 


perakende satış teknolojileri, satış sonrası teknolojileri ve kurumsal dijitalleşme süreçleri alanındaki en iyi girişimler sektör paydaşlarının iş süreçlerini kolaylaştırma amacıyla kendilerini gösterme fırsatı buluyor. 


MediaMarkt olarak hızla gelişen startup kültürüne verdiğiniz desteğin dayandığı temel kriterler neler? 
Avrupa'nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt olarak hayata geçirdiğimiz her uygulamada değer yaratma ve sektöre katkı sağlama kriterlerini göz önünde bulunduruyoruz. Girişim ekosistemine verdiğimiz desteği de sürdürülebilir kılmak için Challenge Day'de seçtiğimiz projelerin hem sektörün kullanabileceği hem de yurt dışında uygulama imkânı olabilecek projeler olmasını dikkate alıyoruz. Bu sene başlattığımız Media-Markt Startup Challenge'ı önümüzdeki senelerde daha 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da geliştirerek başta perakende sektörü olmak üzere diğer sektörlerinde yararlanacağı bir platform haline getirmeyi hedefliyoruz. 


Gelecek döneme ilişkin dijitalleşme hedefleriniz neler? 
Bu hedeflere ulaşmada, startup”larla kurulan işbirliklerinin payı ne olacak? 

MediaMarkt olarak çok kanallı yapımızla müşterilerimize diledikleri zaman istedikleri noktadan alışveriş olanağı sunuyoruz. Mağazalarımızın yanı sıra cepten, bilgisayardan veya tabletten ulaşılabilen satış kanallarımızı çoğaltarak tüketicilerimize uçtan uca bir deneyim yaşatıyoruz. Tüm yatırımlarımızı ve planlarımızı 

bu vizyon doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizi tüm dijital gelişmelerden, yeni teknolojilerden, dünyadaki inovasyonlardan haberdar eden bir deneyim merkezi olmayı istiyoruz. 
Bu hedeflere ulaşmak için de girişimleri desteklemek ve onlarla işbirliği yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak başlattığımız Startup Challenge projemizi önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirip, bu konudaki öncü rolümüzü daha da güçlendirmek istiyoruz. 
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gerçeğe dönüştüren girişimcilerden başarı sırları 


Girişimcilik hayal kurmayı, zorlu bir yolda düşe kalka ilerleyerek bu hayali gerçeğe dönüştürmeyi gerektirir. Bunu başararak kendi işini kuran girişimciler hikâyelerini ve verdikleri mücadeleden çıkarttıkları dersleri Business Insider ile paylaştı. İçlerinden en ilham verici olanları Digital Age okurları için derledik 


“Küçük belirsizlikler büyük resme gölge düşürmesin” 


JETBLUE 


NOW WALLET-SİZEDER dei 


Vİ £ jetBlue 


Alexander Esposito ve James Mirras - The Free Ride'ın Kurucuları 


The Free Ride isimli girişim, ABD'de Hamptons, Jersey 

Shore, Santa Monica ve San Diego'daki bazı plajlara, elektrikli araçlarla ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor. Bu hizmet modelinde gelir ise, araca reklam veren sponsorlardan sağlanıyor. Alexander ve James kuruluş aşamasında yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: 


Alexander: “The Free Ride işine giriştiğimizden beri sık sık “Bir çaresine bakarız? cümlesini kullanır olduk. 
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Bu, özensiz davrandığımız anlamına gelmiyor ama küçük sorunların veya belirsizliklerin büyük resme gölge düşürmemesi konusunda iyi iş çıkardık.” 


James: “Hiçbir yatırımcı ya da iş sahibi bütün cevapları bilemez, ancak hesabınızı iyi yapıyorsanız, çok çalışkansanız ve iyi tavsiyelerin peşindeyseniz, daha büyük hedeflere ulaşmanın bir yolunu bulursunuz.” 


“Etrafınızı farklı görüş açılarına sahip insanlarla kuşatın” 


— 


a." 


Ben Anderson - Amino Apps CEO'su ve Kurucu Ortak 


Hayallerini 


Amino Apps, kullanıcılara farklı ilgi alanlarına göre mobil 

uygulamalar hayata geçirme, bunları Amino platformunda piyasaya sürme ve böylece dünyanın dört bir yanından kendilerine benzer kişilerle etkileşime geçme imkanı veriyor. Yarattıkları yeni ürünlerle, kurdukları iletişim ağıyla bu platformda yeterince popüler olan uygulamalar kendi başlarına App Store'da yer alabiliyorlar. 
Girişimin CEO'su ve kurucu ortaklarından olan Ben Anderson'ın girişimcilere tavsiyeleri şu şekilde: 


“Bir işe girişirken ve şirket kurarken, sürekli olarak bilinmezle savaşma ve net çözümler bulamadığınız sorunlarla boğuşma halinde oluyorsunuz. 
Birbirinden farklı geçmişlere ve bakış açılarına sahip insanlardan gelecek, meselelere farklı bir gözle bakmanızı sağlayabilecek çeşitli geri bildirimlere ihtiyaç duyuyorsunuz. Böylece, daha kaliteli kararlar alabiliyor ve daha dinamik, daha enerji dolu bir şirket kurabiliyorsunuz.” 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


“Ara sıra durup başarılarınızı düşünün ve takdir edin” 


Alexi Nazem - Nomad Health CEO'su ve Kurucu Ortak 


Nomad Health, serbest çalışan doktor, hemşire ve benzeri sağlık uzmanlarının, sağlık hizmeti sistemlerinde kendilerine uygun yer ve zamanlardaki boş görevleri bulmalarını ve geçici olarak klinik hizmeti verebilmelerini sağlayan bir online platform. Kendi alanında bir ilk olan uygulamanın kurucularından Alexi Nazem girişimcilere deneyimini şöyle aktarıyor: 


“Bir şirket kurmanın duygusal yönünü önceden kestirebilmek neredeyse imkânsız. Başlattığınız işi o kadar çok önemsiyorsunuz ki, her şeyin dozu artıyor; yüksekler çok yüksek, düşüşler aşırı derin görünüyor. Ve bu teyakkuz haline rağmen kendinizi yeterince kamçılamadığınız hissine kapılıyorsunuz. Ama işin güzel yanı şu ki, şirket kurmak insana çok bü- 


yük bir gurur veriyor. Hiç yoktan bir şey var ediyorsunuz. Öyleyse, ara sıra durup düşünün ve ekibinizle birlikte başardıklarınızı takdir edin” 


“Anlamlı ve insanların hayatını değiştirecek bir fikir bulun 


Neil Grimmer - Habit CEO'su 


Habit, DNA testi ve benzeri testlerle müşterilerin beslenme ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. 
Programı satın alanlara önce test kiti gönderiliyor, daha sonra müşteriye laboratuvar sonuçları ışığında kişiye özel bir beslenme planı sunuluyor. Bu plana online olarak ve mobil uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. Habitin CEO'su Neil Grimmer'ın, fark yaratan bir girişimi hayata geçirmekle ilgili görüşleri şöyle: 
“İş kurmak uzun saatler ve kişisel öz- 


veri gerektiriyor, bu nedenle anlamlı ve insanların hayatını değiştirecek bir fikir 


olması şart. Örneğin, ilk şirketim Plum? 
kurma fikri; yeni çocuk sahibi olduğum bir dönemde, çocuklarımı olabildiğince iyi yiyeceklerle beslemeye çalıştığım ama bu konuda sıkıntı yaşadığım için ortaya çıkmıştı. Habit fikri de yine bu şekilde, kişisel sağlık ihtiyaçlarımdan doğan ilhamla, doğru diyeti bulana kadar başvurduğum bir seri test ve uzman görüşmesi neticesinde oluştu” 


“Geceleri 

müşterinin uykusunu nelerin kaçırdığını anlayın” 


Ivan Kolomoets ve Evgeny Milyutin - Happy Numbers'ın Kurucuları 


Happy Numbers, yapay zekâ kullanarak öğretmenlere yardımcı olan bir eğitim platformu. 
Bu yardımı, matematik eğitimi alanında veriyor. İki Rus arkadaşın hayata geçirdiği yazılım öğrencilerin problem çözüşlerini gözlemliyor ve hatalı oldukları yerlerde onlara yardımcı oluyor, tıpkı matematiği kötü bir öğrenci olan Milyutivin annesinin yıllar önce yaptığı gibi. 
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Platform, öğretmenlere de öğrencileriyle ilgili geri bildirimler gönderiyor. Milyutin, başarılı bir girişimin olmazsa olmazlarını şu sözlerle aktarıyor: 


“Çözümünüze başvuran kişilerin günlük hayatı nasıl geçiyor, onların geceleri uykusunu ne kaçırıyor iyice anlayın. 
Doğrudan sizin çözüm ürettiğiniz sorunlarla ilgili olmasa da zorlandıkları tüm noktaları gerçekten anlamak, müşterilerin güven duyacağı bir ürün geliştirmenizi sağlayacaktır. Ayrıca, müşteriniz için daha başka neler yapabileceğiniz konusunda da size bir sürü fikir verecektir.” 


“Okurların ne istediğini tahmin etmiyoruz, biliyoruz" 


Jack Kramer ve Nicolas Martell - MarketSnacks'in Kurucuları 


MarketSnacks ekonomi haberlerini takip edenlerin işini 

kolaylaştırmak için hayata geçirilmiş bir girişim. Özellikle Y kuşağını hedefleyen MarketSnacksi kuran Jack Kramer ve Nicolas Martell günlük finans haberlerini takipçiler için derliyor ve bir haber bülteni olarak sunuyor, böylece Wall Street daha erişilebilir, daha anlaşılır hale geliyor. 
Bülten hazırlanırken; kuru gürültü denebilecek haberler ayıklanarak çıkartılıyor, önemli haberler vurgulanıyor ve özet olarak, eğlenceli bir şekilde aktarılıyor. Bu ilginç iş fikrini geliştiren Kramer ve Martell, başarılarının sırrını şöyle açıklıyor: 


“Etkileyici, çekici, görsel açıdan cezbedici araştırmaları kullanarak sürekli olarak okurlarımızdan geri bildirimler alıyoruz. Onlar da buna dahil olmayı seviyorlar ve böylece ürünümüzü, ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. 
Ne istediklerini “tahmin etmek” yerine “bilmeyi? tercih ediyoruz.” 


“son kullanıcınızı düşünerek uyanmalı, yatağa yine 

onu düşünerek gitmelisiniz” 


Keliy Peeler - NextGenVest CEO'su ve Kurucu Ortağı 


NextGenVest, üniversite öğrencilerine öncelikle finansal 

konularda yardımcı oluyor. 
Okulun mali desteklerinden daha kolay ve etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, gerekli durumlarda onlar için bütçe yapmak veya kredi alınmasını kolaylaştırmak bu yardımlar arasında yer alıyor. Bu konuda eğitim alan üniversite öğrencileri, yeni kayıt yaptıran çiçeği burnunda öğrencilere SMS'ler aracılığıyla 7/24 yardımcı oluyor. Ücretsiz olan bu hizmete, lise Öğrencilerine okul seçimi gibi işlemlerde destek olmak gibi üniversite öncesi yardımlar da dahil. NextGenVest sadece öğrencilere değil, öğretmenlere, okul idarecilerine de hizmet veriyor. 
NextGenVest'i kuran Peeler'ın girişimcilere tavsiyeleri şunlar: 


“Bir iş kurarken çözülmesi gereken çok fazla sorunla karşılaşılıyor. Bu da, kullanıcılarınıza gerçek değeri ulaştırmanız gerekirken dikkatinizi dağıtabiliyor. Güne, son kullanıcınızı düşünerek uyanmalı, yatağa yine onu düşünerek gitmelisiniz.” 

e a 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


BıTakside Yol Tarifine Gerek Yok! 


En çok gittiğin yerleri ana ekrana koyduk. 
Tek tıkla seç, yol tarifini biz yapalım! 
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Global Girişimcilik Kongresi, Istanbul'da gerçekleştirildi 


Türkiye'de ilk kez düzenlenen Global Girişimcilik Kong- 


resi, 70'i aşkın ülkeden 7 
bin kişinin katılımıyla 16-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. 
10 senedir, her yıl farklı bir 
ülkede düzenlenen, dünya- 


nın en kapsamlı girişimcilik 


ekosistem liderleri paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi'nde (Global Entrepreneurship Congress 

- GEC) 300'ün üzerinde uluslararası uzman konuş- 


Büyük veri 


macı, 150'den fazla oturum- da izleyicilerle buluştu. 
Resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci'nin katılımıyla 16 
Nisan 2018 Pazartesi günü yapılan Kongre'nin ikinci gününde Global Entrepreneurship Network Başkanı Jonathan Ortmans ve GECİstanbul Organizasyon Komitesi Platform Başkanı Ali Sabancı açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. 


şirketi 


Kimola'ya 1 milyon 


TL yatırım 


Büyük veri alanında 
© metin verisi işlemek üzerine 2014 yılında 


şirketleşen Kimola, tüketici iç görüleri üreten analitik 
ürünüyle StartersHub, 500 
Startups ve Melek Yatırımcı 
Uğur Şeker'den toplam 1 
milyon TL yatırım aldığını duyurdu. Nike, Japan Tobacco International, IPSOS, BPN İstanbul, Wanda gibi sektörün önemli markalarına hizmet veren Kimola'nın yapay zekâsı üzerine kurulu analitik ürünü, markaların, araştırma şirketlerinin 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ve strateji odaklı ajansların tüketici gruplarını daha iyi anlamasına, satış kanallarının stratejilerini oluşturmasına destek veriyor. StartersHub XO 2017 programından başarıyla mezun olduktan sonra post-seed yatırım turunu kapatan ekip, üç ay içerisinde hazırlıklarını tamamlayıp, Türkiye'nin SaaS modeliyle satış yapacak ilk tüketici içgörü platformunu erişime açacak. Bu sayede reklamverenler, 10 bin kişilik bir araştırmayı 3 Saniye içerisinde alabilecekler. 


BKM'nin modem kahramanları givin i/e harekete geçti 


Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) givin ile hayata geçirdiği #modernkahramanlar kurumlarla sosyal fayda sağlayan girişimlerin işbirliğine güzel bir örnek teşkil ediyor. Givin sosyal girişimi, her türlü ürün ve hizmetin TOG Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, TEGV, KAÇUV gibi sivil toplum kuruluşları için bağış karşılığında verilebilmesini sağlayan bir mobil uygulama. Givin ile BKM'nin işbirliğinin tohumları ise, girişimin daha ilk günlerine dayanıyor; BKM Express, givin sosyal girişiminin ilk sponsoru. Kurumun girişime desteği sadece finansal kaynakla sınırlı kalmamış ve BKM CEO'su Soner Canko önderliğinde kurum çalışanlarıyla da harika bir paylaşım ve iyilik hareketi başlatılmış. Teknoloji Sohbetleri gibi dış katılıma açık organizasyonları da givin ile bağışa dönüştüren BKM ekibi, givin'in lider tahtasındaki ekip liginde de en üst sıraya oturmuş durumda. 


Berlin'de “Türk Girişimlerine Yatırım ZİFVESİ” 


Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıtma amacıyla düzenlenen “Türk Girişimlerine Yatırım Zirvesi', 8 Mayıs'ta Almanya'nın Berlin şehrinde yapıldı. T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Istanbul Startup Angels tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen zirvede Türkiye'nin hızla büyüyen girişim ekosistemindeki fırsatlar ve yatırım olanakları konuşuldu. Zirvede söz alan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, 20-23 Eylül 2018'de, İstanbul Yeni Havalimanı'nda TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenleneceği müjdesini paylaştı. Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST'te uluslararası girişim zirvesi ve 12 farklı teknoloji yarışması gerçekleştirilecek. 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


Cisco TO'UncUu inovasyon merkezini /stanbul'da açtı 


Cisco, dünyadaki çapındaki 10'uncu inovasyon merkezini İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te açtı. Cisco İstanbul İnovasyon Merkezi, lojistik, taşımacılık ve üretim alanlarında nesnelerin interneti uygulamaları ve ülkenin dijitalleşmesi için inovasyonlara odaklanacak. Cisco müşterilerini, iş ortaklarını, startup'ları, kamu kuruluşlarını ve akademik çevreleri bir araya getirerek güçlü bir inovasyon ekosistemi oluşturulmayı hedefleyen merkez, İTÜ Arı Teknokent içinde 450 metrekarelik alanda yer alıyor. Burada, Cisco'nun iş ortaklarına ve startup'lara yeni fikirleri ortaklaşa geliştirip test edebilmeleri için çözüm demo alanları, araştırma laboratuvarları, esnek çalışma ve işbirliği alanlarının yanı sıra donanım ve yazılım geliştirme fırsat ve teknolojilerinin sunulması planlanıyor. 


StartersHub”n Silikon Vadisi'ne götüreceği girişimler belli oldu 


3S Landing Pad programı ile 21 Mayıs itibarıyla Silikon Vadisi'ne gidecek startup'lar, 3-4 Mayıs tarihlerinde StartersHub İstanbul ofisinde gerçekleştirilen 3S Landing Pad Seçim Günleri'nde belirlendi. StartersHub, girişimcilik platformu Startupbootcamp ve beş üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu KOSGEB destekli uluslararası kuluçka merkezi Starcamp iş birliğiyle hayata geçirilen programa seçilen girişimler, altı ay boyunca Silikon Vadisi'nde çalışma imkânının yanı sıra, 40 bin dolar finansal destek, küresel mentor ve yatırım ağlarına erişim, uygulama grupları ve çalıştaylara katılım, programın sonunda StartersHub'dan 250 bin dolara kadar devam yatırımı alma fırsatı ve Startupbootcamp aracılığıyla 250 
bin dolar değerinde ayni katkı elde edecekler. Programa katılmaya hak kazanan girişimler şunlar; Buck. 
ai, Cabture, Codela, Delphisonic, GradTrain, KOM-PAS, Kuan Intelligence, Mall 10, Optiyol, Publicfast, Sensfix, Smart Mimic, Verismart ve Wisboo. 


T1Sight 1,1 milyon dolarlık yatırım aldı 


Kurumlar için görüntülü görüşme 

çözümü sunan ve daha önce İstanbul Startup Angels'tan yatırım alan 11Sight, ABD'li seri girişimci Meng Hsiung Kiang'dan 1,ı milyon dolarlık yatırım aldı. 11Sight, son kullanıcıların herhangi bir uygulama yüklemesine ve iletişim bilgilerini paylaşmasına gerek kalmadan görüntülü görüşmeyi başlatabilmesiyle dikkat çekiyor. Aleks Göl lü, Farokh Eskafi ve Ercan Gümüş tarafından kurulan 


ve yakın zamanda Hindistan pazarına giriş yapan, San Francisco merkezli bir girişim olan 11Sight, 21 kişilik bir ekipten oluşuyor. 
Hedeflerini ABD, Türkiye ve Hindistan pazarın- 

da, otomotiv ve emlak dikeyinde hizmet veren firmalar ile pazaryeri girişimleri olarak açıklayan platformun bu üç ülkede toplam 800 civarında kullanıcısı bulunuyor. 


StartupMarket.co 
Ik yatırım turunu 


tamamladı 


Her aşamadaki 
© girişim ekosisteminin oyuncularını 


ve girişimci adaylarını 

bir araya toplamak üzere, yılın ilk çeyreğinde kurulan StartupMarket.co ilk yatırım turunu 750 bin dolarlık bir değerlemeyle tamamladığını duyurdu. 
İlk turdaki yatırımcıların arasında; Ozan Kuşçu, Alpay Akdemir, Özden Sayın, Erdal Sayan, Nedim Esgin, Abdurrahman Uzun, Mehmet Onarcan ve milli basketbolcumuz Sinan Gürler yer alıyor. Girişimcilerin 


kendini tanıtabileceği vitrin modelindeki platformların eksikliğini gidermek üzere yola çıkan StartupMarket. 
co, beyaz yakalıları girişim ekosistemine kazandırma iddiası taşıyor. Serkan Bağçe (CEO), Ahmet Giray Ölmez ve Mehmet Çelikol tarafından kurulan StartupMarket.co, basit arayüzü sayesinde her aşamadaki girişimcilerin kendi sayfalarını oluşturup tanıtım yapabildiği bir platform olma özelliğine sahip. 
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Girişimcilik 


hayallerinin önündeki en büyük engel kaynak ve destek yetersizliği 


Digital Age, FikriMühim araştırma şirketiyle birlikte hayata geçirdiği anket çalışmasında üniversitelilere girişimcilik konusunda fikirlerini ve hayallerini sordu. Gençlerden gelen yanıtlar, söz konusu girişimcilik olduğunda, hayallerle gerçekler arasında duran en önemli engelin maddi kaynak ve destek yetersizliği olarak algılandığını gösteriyor 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Özellikle son yıl-. 
larda internetin hayatımızın her alanına nüfuz etmesiyle birlikte, birçok meslek kolunda yeni iş modelleri oluştu ve girişimcilik başka bir boyuta taşındı. Bir yanda, son teknolojileri bünyesine katarak gelişen eski tip girişimcilik örnekleri, diğer yanda doğrudan teknolojinin doğurduğu küçük ama etkili startup'lar derken, Türkiye'de 


il 
NM) 


- — 
- 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girişimcilik iş dünyasının en önemli gündem madde-. i ; versiteye giden katılımcılar - anketsorularını online gö-Birçoğumuza ilham veren O yüşme tekniğiyle yanıtladı. 
yeni nesil girişimcilik örneklerinin sayısı ülkemizde hızla artarken ve her geçen gün yeni bir startup'ın kurulduğu ya da yatırım aldı- 
“Elinizde sihirli bir değ-Digital Age olarak ülkemizdeki “girişimcilik ruhunun? 
potansiyelini merak ettik ve FikriMühim ile bir araştırma gerçekleştirdik. Böy-. 


lerinden biri haline geldi. 


ğına dair haberler gelirken, 


lece, Türkiye'de gençlerin 


| girişimcilikleilgili algı, bilgi 
| ve yönelimlerinin gerçek ile 
i hayal arasındaneredeyer | i aldığı hakkında fikir edin- 
| miş, hayal ve gerçek ara- 


sında duran engellerin ne- 


| ler olduğunu görmüş olduk. 


| Anket çalışmasına, başta 
i Istanbul, Izmir ve Ankara “ olmak üzere 6zilden,ta- 
? mamıüniversite öğrencisi olmak üzere 18-25 yaş arası 


1037 kişi katıldı. Yüzde 8yi 


Üniversiteli beş gençten biri 
“girişime?” olmak istiyor 


nek olsa kariyerinizle ilgili yapmak istediğiniz şey ne 


olurdu?” sorusuna katılım- 


nıt “girişimci olmak” oldu. 


“ “Hayalini kurduğunuz mesleknedir?” sorusuna da her - beşkişiden biri “girişimci- 
- lik” (yeniiş kuran) yanıtını - verdi. Hayalleri süsleyen mesleklerde girişimciliği; - öğretmenlik (12), mühendislik (9610), doktorluk - (967) psikologluk (966), avu- 
© katlık (965), sanatçılık (964), “ mimarlık (963), polislik (963) © takipetti. 


Hayalleri 


“kaynak 

o ve destek yetersizliği? 

- öldürüyor 

- Girişimcilik hayallerinin - gerçeğe dönüşmesi için en - önemli faktörün ne olduğu 


sorulan anket katılımcıları- 


na göre, başarıyı etkileyen devlet, yüzde 15'i özel üni- o <7 Önemli etken maddiyat. 
“ “Girişimcilik hayallerinin - gerçeğe dönüşmemesini 
- neyle açıklarsınız?” soru- 


suna verilen yanıtlar da 


| bu görüşü destekliyor. Bu 


soruya iki kişiden birinin 


- (2648) verdiği yanıt kaynakj/destek eksikliği. Katı- 


lımcıların yüzde 1'ü ülke 


“ şartlarını, yüzde ı3'ü kişisel - yetersizliği, yüzde 10'u tem- 
“ belliği, yüzde 8'i toplumsal cıların en fazla verilen ya- 
- ri, girişimcilik hayallerinin 


şartları ve yüzde 4'ü kade- 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


gerçeğe dönüşememesinin 


nedeni olarak görüyor. 
Girişimci insanlar “cesur ve azimli” 


görülüyor 


“Kariyerinizle ilgili hayal kurarken hangi his daha baskın oluyor?” sorusuna | katılımcıların yüzde 4”nin verdiği yanıt “heyecan”. 
Onu sırasıyla takip eden hisler; umut (9624), umut. 


suzluk (9619), tatmin 


(267), sevinç (964), tatmin-. 
sizlik (963) ve üzüntü (961). 
Girişimci/girişimcilik dendiğinde akıllarına ilk olarak “yeni şeyler üretmek/ yaratıcılık” gelen anket katılımcıları ayrıca, girişimcilikte (yeni iş kurmakta) başarılı olan insan-. 
ları da “cesur” ve “azimli” 


olarak nitelendiriyorlar. 
Gençler, yeni iş fikirleri hakkında hayal 


kurmayı seviyor 
Ankete katılan üniversiteli gençlere yeni iş fikirleri üretmeyi, bunun üzerine hayaller kurmayı sevip sevmedikleri sorulduğunda “Çok se-. 
verim” diyenlerin oranı yüzde 50 olurken, yüzde 35'i “Severim” dedi. 
“Yeni iş fikirleri üretme, yeni bir iş kurma şansı- 


nız olsaydı, bunun önündeki en önemli engel sizcene olurdu?” diye sorulduğunda da, yine aynı sorunun; yani maddi yetersizliğin karşımıza birinci engel olarak çıktığı görüldü. Hayallerden hakikate dö-. 
nülüp “Yeni bir iş kurma | e konusunda ciddi bir girişiminiz oldu mu?” diye sorulduğunda ise, katılımcıların yüzde 84'ü “Hayır” yanıtını verdi. Yüzde 16'lık “iş kurma deneyimi olan” kesime, bu adımları- nın nasıl neticelendiği sorulduğunda ise, çoğunluk (9635) “Henüz somut bir adım atmadan vazgeçtim” dedi. Söz konusu, ileride sahip olacakları çocukların mesleki yönelimi olduunda, katılımcıların yüzde günün girişimciliğe 


oldukça olumlu yaklaştığı İyi bir ise girmek (0610) 


sonucu ortaya çıktı. 


Elinizde sihirli bir değnek olsaydı kariyerinizle ilgili ne yapmak isterdiniz? 


Girişimci olmak / yeni bir iş kurmak (9636) 


Hayatımı güvence altına almak (9022) 


Yaşam şartlarımı iyileştirmek (9019) 


İşimde manevi tatmin elde edebilmek (9012) 


Meslek sahibi olmak (9010) | 


Girişimcilik hayallerinin gerçeğe dönüşmesinde en 


önemli faktör nedir? 
Maddi yetersizlik (9651) 


Maddi destek (2635) Yaratıcılık (2630) 


Zekâ (9612) 


Girişimcilik dendiğinde aklınıza gelen ilk şey nedir? 
Yeni şeyler üretmek, yaratıcı olmak (o (9066) 


İş hayatında cesur olmak 
(0061) 


Sektördeki bir eksikliği fırsata dönüştürecek işi kurmak (9658) 


Doğru ve iş bağlantıları kurmak (9646) 


Kendi işini yapmak 
(4031) 


- Başarılıgirişimcileri 
: gasıltammlarsınz? 


© Cesur (0667) 
Azimli (0666) 
© Yaratıcı (0057) 
© Çalışkan 0655) 


Yeterli maddi kaynağa 
- sahip (9049) 


© Zeki(0037) 
Şanslı (9632) 


Gözü kara (9631) 


ken gi 
© kurmasını, girişimci 


Yeni bir is kurma 


| şansınız olsaydı, 


bunun önündeki en önemli engel sizce ne Olurdu? 


 Riskalmalüksünün 
- olmaması (9616) 


© Ülkekoşullarının elverişli “ olmaması (969) 


Kendine güven eksikliği (9D 


Yeni bir iş kurma 


- girişiminiznasıl sonuçlandı? 


Henüz somut bir adım atmadan vazgeçtim 
(635) 


| Başarısızlıkla sonuçlandı 
(9625) 


- Başarıyla sonuçlandı 
(422) 


— Somutbiradımatmış olmamarağmen 


vazgeçtim (9013) 


şim elli olduğunda ine bir is 


olmasını nasıl 


— karşılarsınız? 


Çok olumlu karşılarım 
(9656) 


Olumlu karşılarım (9037) 


| Ne olumlu ne de olumsuz 


karşılarım (967) 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Startup'ların en sık yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri 


Girişimcilik ekosisteminin farklı oyuncuları; startup'ların en fazla yaşadıkları sorunları gözlemlerine dayanarak anlattılar ve deneyimleri doğrultusunda tavsiyelerde bulundular 


Melikşah Utku - 
Albaraka, Genel Müdür 


Ölçeklenme sıkıntımızı ekip bilinciyle aşabiliriz 


Startup'lar birbirini tamamlayan iyi bir ekip, hızlı ürün doğrulama ve doğru iş modeline dikkat etmeliler önce. Biz millet olarak tek başımıza iş yapmaya alışmışız. Bunun kötü tarafı, ölçeklenme sıkıntısı yaşamamız. Ölçeklenme sıkıntımızı ise ekip bilinciyle aşabiliriz. 
İşmodeli de en az ekip kadar mühim. Doğru bir iş modeli en olmayacak denilen fikirleri dahi çok ileri taşıyabilir. Bunun dışında, girişimciler fikirlerini hızlıca doğrulamalarına ve minimum uygulanabilir ürünle hemen sahaya inmeye dikkat etmeliler. 
Girişimci, yatırımcının karşısına sağlam bir ürün, ekip ve vizyonla çıkmalıdır. Yatırımcı sizin fikrinize değil işinize odaklanır. Bu yüzden yatırımcı bulma- dan önce fikrin uygulama zemininde yankı bulmuş 


2405: 


olması gerekiyor. Girişimciler yatırımcıyı ikna edecek büyüklükte bir pazar potansiyeline sahip olmalı ve gerçekten bu işi başarabilecek bir ekip olduğuna yatırımcıları ikna etmek için hazır olmalılar. Girişimciler büyüme aşamalarında mutlaka mentorleri ve danışmanlarıyla birlikte hareket etmelidirler. Gerek yatırım alırken gerek ürün yelpazesini genişletirken bir bilenle hareket etmek sağlıklı büyümeyi getirir. Büyüme sürecinde yetki devrini öğrenmek işlerin daha sağlıklı yürümesini sağ- lar. Büyümeyle birlikte gelen iş yoğunluğunda işleri delege etmek günlük işlerle boğulmamak girişimciler açısından zaruridir. Bunların yanı sıra, girişimcilerin doğru bir pazar seçimine dikkat etmeleri gerekir.» 


Turancan Salur - 
BiTaksi, Kurucu Ortak 


Startup'lar okyanusu 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geçmişken derede boğulabiliyor 


Startup'ların en sık yaşadıkları sorun ufak tefek problemlere çözümler yaratma ya da iş geliştirmede geç kalmaktır. Ana hedef işleri büyütmek olduğundan gelir veya fark yaratacak projelere öncelik verilir, ertelenebilecek işler ertelenir. 
Dolayısıyla daha küçük ölçekli sorunlar veya geliştirmeler hep arka plana atılır ve bu sorunlar büyüyerek şirkete finansal veya müşteri deneyimi açısından zarar verecek dereceye gelmediği müddetçe çözüme ulaşamaz. Startup'lardaki bir ironi de aslında budur. Kurumsal şirketlerin yapamadıklarızor işleri hızlı ve yenilikçi şekillerde yaparlar. 
Ancak basit olan ve kurumsal şirketlerin çok başarılı yürüttükleri bir sürü uygulamayı gerçekleştirmede geç kalırlar ve bundan dolayı zarar görürler. Zamanla sorun göz ardı edilemeyecek büyüklüğe ulaşır ve kontrolsüz hale gelmesi durumunda herhangi bir önlem alınmamış olur. Çözüm ise aslında oldukça basit. Belli zaman aralıklarında rutin işleri bırakıp birkaç günlüğüne de olsa bu ufak tefek işlere yoğunlaş- 


mak gerekiyor. Bu, uzun vadede çok fark yaratır ve böylece zor işleri başarıyla yapan startup'lar okyanusu geçmişken derede boğulmaz. Startup'lar risk almak konusunda kurumsal şirketlerinden daha cüretkâr olmalılar, ancak konu ufak tefek gözüken işleri yönetmeye geldiğinde de kurumsal şirketleri örnek almalılar. e 


Pınar Massena - 
Workinton, CEO 


Startup'lar ilk başta ekiplerini doğru kurmalı 


Startup'ların yaşadığı en büyük sorunlardan biri genelde ekiplerini doğru kuramamaları oluyor. Eğer ekibinizi doğru oluşturamamışsanız fikriniz ne kadar iyi olursa olsun, bir başka startup önünüze geçebiliyor. İkinci önemli sorun startup'ların ürün ya da hizmetlerine “âşık olmaları” diyebilirim. 
Girişimciliğin ruhunda yeniliklere açık olmak, 


hızlı karar almak yatıyor. 
Müşteri deneyimi yaşamadan piyasa sürülen ürün ya da hizmetlerin kabul görmemesi, pazar- dan gelen talebe karşılık verememek, tedariki sağlayamamak, beklentileri yönetememek de önemli sorunlar arasında yer alıyor. Ayrıca, sermaye ve fonlara ulaşımda yaşanan güçlükleri aşmayı bilmek çok önemli. Doğru partnerlikler kurulamaması 

ve bulunulan coğrafyanın değişkenlik gösteren dinamikleri de dikkate alınması gereken temel sorunlardan birkaçı. Bir de startup'ların en başta çok dikkate almadıkları idari konular var. İş kurduysanız muhasebe, insan kaynakları gibi operasyonel konuları ihmal edemezsiniz. 
Bilmiyorsanız mutlaka danışmanlık hizmeti almalısınız. Workinton olarak startup'lara önerimiz, ilk başta ekiplerini doğru kurmaları. Startupların en başta yapması gereken önemli gerekliliklerden biri de ürünlerini piyasaya sürmeden önce mutlaka sahaya inip doğru hedef müşteriye ulaşmalarıdır. 
Sermaye ve fonlara ulaşım, doğru partnerlikler ve değer katacak mentorlükler içinse Workinton Kuluçka Merkezi gibi, kuluçka merkezlerinden destek almalarını öneririm. e 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


Jonah Berger, ikna sürecini örten perdeyi müthiş içgörüleriyle aralıyor ve insan davranışının hayranlık uyandırıcı gizemli yanlarını gün yüzüne çıkarıyor. 


Robert Cialdini, İknanın Psikolojisi 'nin yazarı 


“İKNA”NIN GİZLİ FORMÜLÜ BURADA YAZIYOR! 


Yaşamdaki tercihlerimizin tamamen kendimize ait olduğunu sanıyoruz, ancak yazar Jonah Berger bu konuda farklı düşünüyor. Attığımız hemen her adımda diğer insanların ilk bakışta göremeyeceğimiz kadar belli belirsiz izleri var. Söz konusu “sosyal etki”yi inceleyen Berger, insan davranışının irrasyonel görünen kimi yönlerine ışık tutuyor. 


“Sosyal etki olgusundan hem kendi hayatlarımızı iyileştirmek hem de başkalarına yardımcı olmak için 


Medi faydalanabiliriz. Genellikle hayalet gibi lâCat görünmez olan bu etkileri anlamak, mn. hepimizin daha güzel hayatlar yaşamasını 


sağlayabilir” diyor Berger. 
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